Kaymakamlık  Şehit  ve 
Gazi  yakınlarına  iftar  verdi 


Müftü  Harun  Yılmaz, 
kurum  amirleri,  İl  Genel  Meclis  Üyeleri, 
muhtarlar  ve  davetliler 
katıldı. 


Asfalt  çalışmaları 
sona  erdi 


5  Mart  2016  günü 
Karayolları  7. Bölge 
Müdürlüğünce  Haspınar  inşaat  firmasına  Ihale  edilen  ilçemiz  Atatürk  Bulvarı  yol  çalışmalarında  sona  gelindi. 

İlçemiz  Atatürk 
Bulvarı  uzunluğu  bin 
elli  metre  olup,  asfalt¬ 


lama  çalışmaları  sonrasında  yol  kenarındaki  aydınlatma  direkleri  orta  refüje  alınacak.  Öte  yandan  Hükümet  Konağı  ve  Merkez  çarşı  camii  arasındaki  yol  ile  Adnan 
Menderes  köprüsü  25 
Haziran  2016  Cumartesi  günü 


saatlere  kadar  süren 
hummalı  çalışmalar 
sonucu  asfaltlandı. 

Ayrıca  kaldırımlar 
ise  yeniden  estetik 
görünümlü  kaldırım 
taşları  ile  düzenlenecek  olup  çalışmaların  Ramazan  bayramı 
sonu  bitirilmesi  bekle- 


kaymakamlığı  tarafından  şehit  ve  gazi  ailelerine  21 
Haziran  2016  Salı  günü 
iftar  yemeği  verildi. 


Öğretmen  Evi  bahçesinde  düzenlenen  iftar 
yemeğine  şehit  ve  gazi 
yakınlarının  yanı  sıra 
ilçe  Kaymakamı  Kud¬ 


ret  Kurnaz,  Garnizon 
Komutanı  Jandarma 
Üsteğmen  Özgün  Deniz  Gezici,  Emniyet  Müdürü  İlhan  Sönmez, 


Ezanın  okunmasıyla  birlikte  Merkez 
Camii  imam  hatibi  Hüseyin  Aytaş'ın  yaptığı 
duanın  ardından  oruçlaraçıldı. 


Kaymakam  Kurnaz,  şehit  aileleri  ve 
gaziler  ile  bir  arada  olmaktan  mutlu  olduğunu  söyledi. 


Kururu  v<*  İmtiyaz  Sahihi 

S.  kür  şad  UNAYIIIN 
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Yıl:  2  -  Sayı:  90  28  Haziran  2016  Salı  Kuruluş  Tarihi:  21/10/2014 


Taşovalılar  Ankara’da 
ifta.rda.  buluştu 


ilçemiz  Belediyesinin  22  Haziran  2016 
Çarşamba  günü  Ankara'da  organize  ettiği  iftarda  Taşovalılar  bir  araya  geldi. 

Taşovalıların  iftarında  Ankara'daki  Taşovalılar  ve  geçmişte 
Taşova'da  görev  yapmış  veya  Taşova  ile  evlilik  yoluyla  bağlantı 
kurmuş  bürokratlar  ve 
serbest  meslek  sahipleri  buluştu.  İftar  programında;  AK  Parti  Amasya  milletvekilleri 
M.  Naci  Bostancı  ve  Haluk  İpek,  Taşova'da  u- 


zun  yıllar  İl  Milli  Eğitim 
Müdürü  olarak  görev 
yapmış  bulunan  Ali  Rıza  Atasoy,  Gazi  Üniversitesi  Öğretim  üyeleri 
Prof.  Dr.  Özbay  Güven 
ve  Ali  Kara,  Ülke  TV  Spor  haberleri  sorumlusu  Ömer  Önder,  Ömer  Faruk  Gültekin, 
Gönül  Hayati  Özkan, 
Cengiz  Akın,  Ali  Çıra, 
Yusuf  Turan  Günaydın, 
Ahmet  Denizli,  Davut 
Gazi  Benli,  Burak  Gültekin,  Abdullah  Cengiz 
Makas  ve  daha  birçok 
davetli  hazır  bulundu. 

İftar  açıldıktan 


sonra  ilk  konuşmayı 
Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  yaptı.  Öztürk  konuşmasında, 
Belediyelerin  öz  kaynaklarından  elde  ettiği 
gelirlerle  Devlet  bütçesinden  ayrılan  pay  olmak  üzere  iki  tür  geliri 
bulunduğunu,  Taşova'nın  son  yıllarda  nüfus  kaybetmesi  dolayısıyla  bütçeden  ayrılan 
payın  düşük  olduğunu 
hatırlattı.  Bu  iftar  yemeğini  sadece  tanışmak  ve  kaynaşmak  olarak  düşündüklerini 
söyleyen  Öztürk,  sonrasında  Taşova  için  bütün  imkânların  seferber  edilmesine  yönelik 
bir  sonuç  beklediklerini  vurguladı. 

Ak  Parti  Amasya 
milletvekili  ve  Grup 
Başkan  Vekili  M.  Naci 
Bostancı  ise  konuşmasında  Taşova  için 
her  türlü  katkıya  hazır 
oldukları  mesajını  verdikten  sonra  seçim  çalışmaları  esnasında  ya¬ 


şadığı  bir  hatırasını  anlattı:  Çocukluğu  Suluova'da  geçtiği  için  seçim  çalışmaları  esnasında  ülke  genelinin 
meselelerini  Suluova 
örneği  üzerinden  halka 
anlattığını  belirten 
Bostancı,  anlatımı  bittikten  sonra  yanına  bir 
vatandaşın  yaklaştığını  ve  "Hep  Suluova 
dedin,  biraz  da  Daşova 
de,  Daşova  de"  diye 
kendisini  uyardığını 
söyledi. 

Yine  Amasya  milletvekili  Haluk  İpek  de 
Taşova'ya  son  seneler¬ 
de  yapılan  hizmetler¬ 
den  somut  örnekler 
sundu. 

Protokol  konuşmaları  sonrası  davetliler  tek  tek  kendilerini 
tanıtarak  Taşovalılar 
buluşması  hakkındaki 
duygu  ve  izlenimlerini 
aktardılar.  Topluca  alınan  bir  fotoğraftan 
sonra  davetliler  İller 
Bankası  Sosyal  Tesislerinden  ayrıldılar. 


Amasva  TSO  4.  Geleneksel  iftarını  verdi 


paylaştığınız  için  şahsım,  yönetim  kurulum 
adına  hepinize  teşekkür  ediyorum.  Öncelikle  Güneydoğu  bölgemizde  ülkemizin  birliği 
ve  bütünlüğü  için  canlarını  ortaya  koyarak 
girdikleri  mücadelede 
şehit  düşen  kahraman 
güvenlik  güçlerimize 
Allah'tan  rahmet,  yaralılarımıza  da  acil  şifalar 
diliyorum.  Taşova  ilçemizde  geleneksel  hale 
getirdiğimiz  bir  iftar 
yemeğinde  daha  birlikteyiz.  (Devamı  sayfa  3. de) 


Amasya  Ticaret  ve 
Sanayi  Odası  (ATSO). 
25  Haziran  2016  Cumartesi  günü  ilçemizde  bulunan  üyelerine 


V  ■  .  • 
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geleneksel  hale  getirdiği  4.  iftar  yemeğini 
verdi. 

Çamlık  restoranda 


verilen  iftar  yemeğine 
Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  AK  Parti  İlçe  Başkanı  Tekin  Sobacı,  ATSO  Meclis  Başkanı  Haşan  Hüseyin  Ergen,  Yönetim  kurulu  üyeleri  ve  ATSO  personeli  katıldı. 

ATSO  Başkanı  Murat  Kırlangıç,  iftarın  ardından  yaptığı  konuşmada'Birlik  ve  beraberliğin  en  yoğun  şekilde  yaşandığı  bu  mübarek  günde  davetimizi  kabul  ederek,  günün  bereketini  bizlerle 


ipek  Yeşilırmak  mahallesi 
iftarına  katıldı 

AK  Parti  Amasya 
Milletvekili  Haluk  İpek,  26  Haziran  2016 
Pazar  günü  Taşova 
Belediyesi  tarafından 
düzenlenen  mahalle  iftarına  katıldı. 

Yeşilırmak  Mahallesi  Cumhuriyet 
caddesinde  düzenlenen  iftar  programına;  İlçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  ilimiz  milletvekili  Haluk 
İpek,  AK  Parti  Amasya 
İl  Başkanı  Mehmet  Ünek,  İl  Genel  Meclis 
Başkanı  Mustafa  Çıttır, 

Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  ve  çok  sayıda  vatandaş  katıldı. 

Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk; 

"Belediye  olarak  düzenlediğimiz  mahalle 


CHP  ilçe  Teşkilatından 
bir  istifa  daha 


iftarlarına  göstermiş 
olduğunuz  ilgi  ve  alakaya  teşekkür  ediyorum.  Belediye  olarak  İlçemizin  en  büyük  sorunu  olan  yollan,  alt 
yapıları  bittikçe  yapmaya  devam  edeceğiz" 
dedi. 

İftar  sonrası  konuşan  AK  Parti  Amasya 
milletvekili  İpek; 


"Türkiye'de  Başkanlık 
sistemi  uzun  süredir 
tartışılıyor.  Tüm  dünyada  olan  güçlü  devletler  gibi  bizde  başkanlık  sistemine  geçmeliyiz.  Yani  parlamento  oluşacak  ve  bu 
parlamento  bütçesini 
ve  kanunlarını  yapacak 

(Devamı  sayfa  3’de) 


30  Mart  2014 
günü  yapılan  mahalli  idareler  seçiminde 
meclis  üyesi  seçilen 
Taşova  Belediye  Meclisinin  CHP'li  üyesi  Yusuf  Sümen,  partisin¬ 
den  istifa  etti. 

Sümen;  Gazetecilere  yaptığı  açıklamada,  CHP'den  Meclis 
Üyesi  seçildiğini  ve 
yaklaşık  2,5  yıldır  görev  yaptığını  söyledi. 

Görev  yaptığı 
süre  boyunca  hiçbir  zaman  uyum  sağlayamadığını  vurgulayan  Yu¬ 


suf  Sümen;  "Belediye 
Meclis  üyeliği  yaptığım 
süre  içerisinde  Cumhuriyet  Halk  Partisi  ilçe  teşkilatı  ne  bizi  bilgilendirdi  ne  de  arayıp 
sormadı.  Bu  durumda 
biz  de  partiyi  bilgilendirmedik.  Kısacası 
CHP  ile  uyum  sağlayamadık  dokularımız 
birbirine  uymadı. 

İki  buçuk  yıldır 
bir  şekilde  görev  yapmaya  devam  ettim  ancak  bu  durum  bende 
rahatsızlık  vermeye 
başlayınca  CHP'den  is¬ 


tifa  etme  gereği  duydum.  Bundan  sonra 
meclis  üyeliği  görevimi 
bağımsız  olarak  yapacağım"  dedi. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


28/06/2016 


Karlık  köyünde  bir  alan  III.  Derece  Sit  Alanı 

ilan  edildi 


Kültür  ve  Turizm 
Bakanlığı,  Samsun  Kültür 
Varlıklarını  Koruma  Bölge 
Müdürlüğünün  6  Mayıs 
2016  tarih  ve  3456  sayılı 
kararına  göre  Karlık  köyünde  tapulama  harici  alanda  tespit  edilen  bir  mahal,  Doğu  Roma  Dönemi 
Nekropol  (Ölüler  Şehri) 
olarak  tescil  edildi. 

İlçemize  32  kilometre 
uzaklıktaki  en  uzak  köylerimizden  Karlık  köyünde 
tespit  edilen  alanın  kadastral  haritada  Sit  sınır¬ 


ları  işaretlendiği  şekilde 
3386  ve  5226  sayılı  yasalar  ile  değişik  2863  sayılı  yasa  kapsamında  III. 
Derece  Arkeolojik  Sit  alanı  olarak  tescil  edilmesine 
ve  658  sayılı  ilke  kararının 
III.  maddesinde  belirtilen 
III.  Derece  Arkeolojik  Sit 
alanlarının  koruma  amaçlı 
planı  yapılıncaya  kadar 
"Geçiş  Dönemi  Koruma  Esasları  ve  Kullanma  Şartlarımın  geçerli  olduğuna 
kararverildi. 
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Geçmiş  olsun  Hocam 


Duayen  Gazeteci  Eski 
Taşova  TV  Sahibi  halen  TRT 
Muhabiri  olarak  görev  yapan 
Emekli  Öğretmen  Cesarettin 
Tuzla,  Samsun  Büyük  Anadolu  Hastanesinde  Yaklaşık 


6  saat  süren  bir  operasyon 
geçirmiş  olup,  sıhhatine  kavuşmuştur.  Kendisine  Geçmiş  olsun  dileklerini  iletiyoruz. 


SEVELİM  _ 
SEVİLELİM 

Sa+fU  Ablası 


DİRENİŞ VAR 


Atatürk  çıktı  Samsun'a 
Yurdumuz  işgal  altında 
İlk  mitingi  Havza'mızda 
Adım  adım  direniş  var. 


Tamim  yazdı  Amasya'mızda 
Hem  Sivas'da,  hem  Erzurumda 
Korku  saldı  düşmanlara 
Adım  adım  direniş  var. 


Atamızın  sancağında 
Sarıldık  kutsal  davaya 
El  ele,  omuz  omuza 
Adım  adım  direniş  var. 


Dumlupınar,  Kocatepe 
Düşman  kaçar  dere  tepe 
Düşmanı  döktük  denize 
Adım  adım  direniş  var. 


Vatan  için  döktük  kanı 
Verdik  malı,  verdik  canı 
Türk  tarihi,  Türk'ün  şanı 
Adım  adım  direniş  var. 


Cumhuriyet  ilelebet 
Yaşayacak  bilin  elbet 
Gelemez  asla  hilafet 
Adım  adım  direniş  var. 

Laik  hukuk  devletimiz 
Geliştirmek  hedefimiz 
Saltanata  devretmeyiz 
Adım  adım  direniş  var. 


Cumhuriyet  özgürlüktür 
Özümüzdür,  gücümüzdür 
Atamızdan  emanettir 
Adım  adım  direniş  var. 

Turgut  der  ki;  haber  olsun 
Nutuk  daim  hep  okunsun 
İkrar  olsun  ülkü  olsun 
Adım  adım  direniş  var. 


Yıldırım  ailesinin 
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Kızgüldüren  köyü  halkından  Mustafa,  Şaban,  Bayram, 
Salih  ve  Davut  Yıldırım'ın  anneleri  Şahibe  Yıldırım  (84)  vefat 
etti. 

Merhumenin  cenaze  namazını,  26  Haziran  2016  Pazar 
günü  Merkez  Çarşı  camiinde  i- 


kindi  namazı  sonrası  oğlu  Yemişen  camii  imamı  Bayram  Yıldırım  kıldırdı. 

Merhumenin  cenazesi 
Kızgüldüren  köyü  kabristanlığında  toprağa  verilmiş  olup, 
Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesine  baş  sağlığı  dileriz. 


Beytullalı  Binici  yi 
kaybettik 


İlçemiz  Kızgüldüren  köyünden  merhum  Destan  Binici, 
Ahmet  ve  merhum  Niyazi  Binici’nin  kardeşi  Beytullah  Binici  27 
Haziran  2016  Pazartesi  günü 
(59)  vefat  etti. 

1980'li  yıllarda  ilçemizde 
market  ve  kasap  dükkanı  işleten 
merhum  Antalya'da  ikamet  e- 


diyordu.  Bir  süredir  rahatsızlığı 
nedeni  ile  tedavi  görmekte  olan 
merhum  Beytullah  Binici'nin 
cenazesi  29  Haziran  Çarşamba 
günü  Antalya'da  toprağa  verilecek  olup,  merhuma  Cenab-ı 
Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi 
ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Sevgili  okurlar. 

Allah,  bize  müslümanlığın  içi  boş  bir  niteleme 
olmadığını  hatırlatır. 

Sevgili  peygamberimiz  buyurur  ki,  "Müslüman 
insanların  dilinden  ve  elinden  salim  olduğu  ,  mümin  ise, 
insanların  canları  ve  malları  hususunda  emin  olduğu 
kimsedir."  Allah'ın  elçisi,  sevgili  peygamberimiz,  biz 
Müslümanlara  nasıl  yaşamamız  gerektiğini,  yaşadığı  hayatı 
ile  açıkça  göstermiştir.  Bunun  en  iyi  örneği  de,  kendisine  her 
türlü  kötülüğü  yapanları  bile  affetmesidir  ve  asla  kimseye  kin 
tutmamasıdır. 

Sevgili  dostlar, 

Ramazan-ı  şerifin  bu  güzel  günlerinde  bari,  lütfen 
bizler  de  onun  yaşantısı  örnek  alalım.  Kimseyi  kırmayalım, 
kırgınlıklarımızı  da  bir  kenara  bırakarak,  selâmlaşalım  ve 
Rabbimizin  ve  onun  elçisinin  emir  ve  yasaklarına  uyalım. 
Birbirimize  güvenelim.  Güven  verelim.  Güven  alalım. 
Günümüzde  malasef  insanların  birbirine  güveni  her  geçen 
gün  daha  da  yok  olmaktadır. 

Kıymetli  kardeşlerim! 

Rabbimizin  biz  Müslümanlara  ilk  emri  "(ikra)  oku!" 
olduğu  halde  onun  gönderdiği  Kitap  Kur'anı  kerimi,  ne  kadar 
okuyor,  ne  kadar  anlıyoruz,  bunu  kendimize  sormalıyız 
dostlar.  Günümüzde  teknoloji  araçları  aracılığı  ile  bile  her 
türlü  dini  bilgilerimizi  okuyup  öğrenme  imkânımız  varken, 
"maalesef"  hala  televizyonlarda  vaaz  veren,  hocalarımızdan 
kendileri  için  dua  etmesini  isteyen  insanlarımız  var. 
Yahu  arkadaş,  bırak  okumayı,  sen  kendine  dua  etmeyi  bile 
bilmiyorsan,  nerde  kaldı  senin  Müslümanlığın.  Yapmayın 
Allah  aşkına..  Okuyun,  okuyun,  okuyun. 

Sevgili  kardeşlerim. 

Yüce  dinimiz  İslâm,  Allah'ın  biz  insanlar  için  seçtiği  en 
iyi  yoldur.  Yüce  dinimizin  en  büyük  özelliği,  bütün  insanlığı, 
iyiye,  güzele,  hak  ve  adalete,  barışa  kardeşliğe  uymamız  için, 
biz  insanlara  çağrı  yapmasıdır.  Bütün  varlıklara  ise  şefkat  ve 
merhamet  ile  bakmamızı  ve  bütün  yaratılmışlara  hoşgörü 
içinde  olmamızı  emretmesidir.  Ayrıca,  yardımlaşma  ve 
dayanışma  içinde  olmamızı  ortaya  koymasıdır. 

Değerli  dostlarım. 

İslâm  toplumunun  temeli,  bütün  Müslümanların 
kardeşlik  esasına  dayanmasıdır.  Allah  resulü  peygamber 
efendimiz  der  ki,  Müslüman  Müslüman'ın  kardeşidir. 
Birbirinize  yardım  ediniz  ve  birbirinizi  gözetip  kollayınız. 
Öyleyse  sevgili  kardeşlerim,  bizlerde  şu  mübarek  ramazan 
ayı  münasebetiyle,  Allahın  bizlere  verdiği  nimetleri, 
yoksullarla,  yetimlerle,  muhtaç  olanlarla  paylaşalım.  Biz 
inancımız  gereği,  bütün  yaratılmışlara  merhamet  ve  sevgiyle 
bakmalıyız. 

Bakınız,  Yunus  ne  güzel  söylemiş, 

"Gelin  tanış  olalım 

İşi  kolay  kılalım 

Sevelim  sevilelim 

Dünya  kimseye  kalmaz" 

Saygılarımla..  Hayırlı  Ramazanlar. 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 
İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kur  şad  Günaydın  -  5060-328183 
201.1  >ılı  llr-nıi  ilânların  Irk  «ulunda  «imlimi 
10.40  Tl 

Tapu  K  m  İI.  irra  ilanlarının  Irk  «ulunda  «aııl imi  10.40  Tl 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 
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Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yazılar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 
yazarına  aittir. 


Dizgi 
.Mizaıij  mj 
Baskı 


Yeni  Taşova 
Matbaası 
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Köylere  Hizmet  Götürme  Birliğince 


6  ayrı  ihale  yapıldı 


İlçemiz  Kaymakamlığı,  Köylere  Hizmet 
Götürme  Birliği  tarafından  21  Haziran  2016  Salı 
günü  gün  boyunca  6  ayrı 
ihale  yapıldı. 

Tekke  ve  Elmakırı 
köylerinde  İçme  suyu  ve 


Depo  onanmı,  Yerkozlu, 
Kozluca  ile  Sofualan  köyleri  İçme  suyu  İkmal  inşaatı  ve  Depo  yapım  işi 
ihaleleri,  Dereli  köyü  İçme  suyu  Depo  onarım  inşaatı  ihalesi,  Hüsnüoğlu 
köyüne  bağlı  Dönertaş  ile 


Dazlı  mezraları,  Ardıçönü 
ve  Ilıpınar  köylerine  ait 
İçme  suyu  ikmal  ve  Depo 
onarım  inşaatı  yapım  işi 
ihaleleri  aynı  gün  tamamlandı. 


BUYUK  ANADOLU 

HASTANELERİ 

Samsun  Büyük  Anadolu  Hastanesinde 
geçirdiğim  Bel  fıtığı  ameliyatını  gerçekleştiren 
Op.Dr.  Naki  Keleş  ve  ekibine 
Ayrıca  Hasta  kabul  ve  hasta  yatış  görevlileri 
ile  tüm  hastane  personeline  göstermiş 
oldukları  yakın  ilgi  ve  alakalarından  dolayı 
teşekkür  ediyor,  şükranlarımı  sunuyorum. 

Cesarettin  Tuzla 

Emekli  Öğretmen,  TRT  Taşova  Muhabiri 


Amasya 

(1  .sayfadan  devam) 

İş  hayatlarımızın  yoğunluğu  nedeniyle  maalesef  bu  şekilde  toplu  olarak  sık  sık  bir  araya  gelemiyoruz.  Mübarek  günlerin  vesilesi  ile  birlikte  olduğumuz  bu  günde  Amasya  Ticaret  ve  Sanayi 
Odası  olarak  son  bir  yılda 
birçok  iş  başlardık.  Hedefimiz  sürekli  gelişen, 
kendisini  yenileyen  ve  siz 
üyelerine  en  iyi  hizmeti 
veren  bir  oda  haline  gelmek.  Üç  yıl  önce  sizlerden 
aldığımız  destekle  yüklendiğimiz  sorumluluğu, 


TSO’dan  4.  Geleneksel... 


sizlere  yakışır  ve  sizlere 
layık  bir  şekilde  taşımak  için  var  gücümüzle  çalışıyoruz,  çalışmaya  da  devam  edeceğiz"  dedi. 

Belediye  Başkanı 
Öztürk  "Ticaret  Odalarının  görevi  esnafı  korumak.  Ticaretle  uğraşan 
sizler  de  kendinizi  yeniliklere,  çağa  ayak  uydurmakla  mükellefsiniz. 
İnşallah  Ticaret  Odasının 
yapacağı  güzel  hizmetlerle  beraber  erbabının 
eğitilmesi  hem  ticaret 
bizim  uymamız  gereken 
kurallarla  ilgili  yenilik¬ 


lerle  birlikte  hem  kendi-  iftar  programı  somizin  hem  de  ticaretin  ye-  nunda  üyelikte  yirmi  yılını 
nilenmesi  gerçekleşecek"  dolduran  üyelere  plaket 
dedi.  verildi. 


İpek  Yeşilırmak  Mahallesi  iftarına... 


(1  .sayfadan  devam) 

Ve  halk  ise  başkanını  seçecek.  Başkan,  bakanlar 


kurulunu  ve  yürütmesini 
oluşturacak.  Çok  kuvvetli 
bir  parlamento,  denet¬ 


leyici  ve  bütçesini  yapan 
bir  parlamento  oluşacak. 
Koalisyonların,  sıkıntıların,  siyasi  belirsizliklerin  olmadığı  bir  yönetim 
tarzını  Türkiye  eğer  bölgesinde  bir  güç  olmak  istiyorsa  bunu  mutlaka 
yapmalıdır.  Eğer  bunu 
yapmaz  ise  7  Haziran'da 
olduğu  gibi  hükümet 
kurulabilecek  mi,  ekonomi  ne  olacak  gibi  halkta 
bir  endişe  oluşmuştu. 
Başkanlık  sisteminde  hükümet  kurulacak  mı  diye 
bir  endişe  hiçbir  zaman 
olmaz.  Bizim  bugüne  ka¬ 


dar  diğer  ülkelerle  rekabet  edemememizin  sebebi  koalisyonlu  dönemler¬ 
de  sürekli  geri  kalmamız, 
sürekli  hükümet  krizleri 
ve  sürekli  koalisyonlarla 
uğraşmamız,  yani  parlamentonun  çalışmamasından  oluşmuştur.  Parlamentodaki  çoğunluk 
bunu  istediğinde  ve  milletimiz  bunu  istediğinde 
inşallah  ülkemiz  Başkanlık  sistemine  geçecektir.  Ayrıca  şu  an  yeni  anayasa  ile  ilgili  hazırlık  ve 
çalışmalarımız  da  devam 
ediyor  "dedi. 


Taşova  Belediyesinden 


mahalle  iftarları 


Taşova  Belediyesi  yedi 
mahallede  yedi  iftar  programı 
çerçevesinde  Cumhuriyet 
mahallesinde  iftar  programı 
gerçekleştirdi. 

Yeşilırmak  İlkokulu  önünde  düzenlenen  iftar  programına  AK  Parti  ilçe  başkanı 
Tekin  Sobacı,  Cumhuriyet 
Mahalle  Muhtarı  Musa  Koyuncu,  Emniyet  Müdürü  İlhan 
Sönmez,  Milli  Eğitim  Müdürü 
Mustafa  Tümer,  İl  Genel  Meclis  ve  Belediye  Meclis  üyeleri, 
Stk  temsilcileri  ile  çok  sayıda 
mahalle  sakini  katıldı. 

Birlikte  iftar  yapmak  Ramazan  ayının  güzelliği  ve  aynı 
safrada  ekmeğimizi  paylaşıp 
aynı  zamanda  sevgimizi  muhabbetimizi  paylaşıyoruz  diyen  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk 

"Hepimizi  Cenab-ı  Allah 
Ramazan  ayının  güzelli¬ 


ğinden  ve  bereketinden  bizi 
mahrum  etmesin  on  beş  gün 
sonra  kutlayacağımız  bayrama  kavuştursun. 

Belediye  olarak  uyguladığımız  mahalle  iftarları¬ 
mızda  ikinci  yılımız.  Yaptığımız  bu  uygulama  vatandaşlarımız  tarafından  kabul  görmüştür.  Sizler  ilçe  meydanına 
kuracağımız  iftar  çadıra  değil 
bu  uygulamam  ile  biz  sizlerin 
ayağına  geleceğiz. 

Yer  altı  çalışmaları  tamamlanan  mahallelerimizde 
bizlerde  belediye  olarak  üst 
yapılarını  tamamlıyoruz. 
Bulunduğumuz  Cumhuriyet 
mahallesinin  üst  yapısının 
yüzde  seksenlik  kısmı  tamamlandı.  Bizim  sizden  isteğimiz  bahçe  duvarlarını  yeni  yapılan  yol  ve  kaldırımlara 
uygun  olarak  düzenlemenizdir'dedi. 


Bazı  köylerde  iftar 


Değişik  köylerde  Ramazan  ayının  yaz  günlerine  gelmesi  ile  kurulan  iftar  çadırlarının  bir  kısmı  kapanırken, 
yerlerini  farklı  köyler  alıyor. 

2007  yılında  ilk  kez  kurulan  ve  istikrarlı  bir  şekilde 
devam  eden  Geydoğan  köyü 
iftar  çadırı  10.  yılını  yaşıyor. 
Eski  beldelerimizden  Bora- 


boy  ve  Destek'te  ise  12  yıldır 
bu  güzel  gelenek  devam  ediyor. 

Bazı  köylerimizde  arada 
sırada  iftar  verilirken,  Kumluca,  Tatlıpınar,  Yeşilyurt  (Sepetlioba),  Karsavul-Sıtmapınarı  mezrası,  Mercimek 
köylerinde  günlük  iftar 
yemeği  veriliyor. 


DEVREN  SATILIK 
İDDAA  VE  GANYAN 
BAYİİ 


ilçemizde  tek  başına  olarak  hizmet  veren 
iddaa  ve  ganyan  bayii  satılıktır.. 
Yıllık  kazancı  70-  80  bin  TL  arasında 


olup,  Amasya  ve  ilçeleri  arasında  en  cok 
kazanan  iki  bayiden  biridir.  Risksiz  ( 
garanti )  kazanç  sağlamak  isteyen 
yatırımcılara  duyurulur.. 

Engin  DARICI 
Tel:  0507  399  99  19 
Satış  fiyatımız  ciddi  alıcılarla  yüzyüze 
pazarlığa  açık 
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Taşova  Hentbol 'dan 
1001  üye  kampanyası 


ı  }  i  1 

»  i 


Taşova  Hentbol  spor 
kulübü  başkanı  Ömer  Sayar  kulübe  destek  olmak 
amacı  ile  hedef  bin  bir  üye 
kampanyası  başlattık* 
la rı m  söyledi. 

Taşova  Hentbol  spor 
kulübü  olarak  iki  sezondur 
süper  ligde  mücadele 
ettiklerini  söyleyen  Sayar 
"Takımımız  2015- 


2016  sezonunda  normal 
sezonu  dördüncü  play-off 
maçları  sonunda  ligi  üçüncü  sırada  tamamlayarak 
Avrupa  kupalarında  ülkemizi  temsil  etme  hakkı  kazandı. 

Elde  ettiğimiz  bu  büyük  başarı  sporcularımız, 
teknik  kadromuzla  birlikte 
taraftarımızın  çok  büyük 
emeği  ve  katkısı  sayesinde  oluşmuştur. 

Taşova  Hentbol  spor 
kulübü  zor  şartlar  altında 
ligde  mücadele  etmektedir.  Kulübümüzün  küçük 
birkaç  forma  reklamı  ve 
iddia  gelirleri  dışında  çok 
fazla  gelirleri  bulunmamaktadır. 

Biz  her  zaman  söylediğimiz  gibi  "Biz  küçük  ilçenin  büyük  gönüllü  insanlarıyız"  Biz  bu  söylemi 
de  takımı  hem  iç  saha 


maçlarında  hem  de  deplasmanlarda  yalnız  bırakmayarak  takımımızın  yarı 
gücünü  oluşturan  büyük 
taraftarlarımızdan  aldığımız  güç  ile  söyleye  biliyoruz. 

Taşova  Hentbol  spor 
kulübü  yönetimi  olarak  siz 
büyük  taraftarlarımızın 
takıma  maddi  olarak  ta 
destek  olmaları  için  "Hedef  Bin  bir  Üye"  kampanyası  başlatmış  bulunmaktayız. 

Sizlerin  takımımıza 
vereceğiniz  cüzi  miktarda 
üye  aylık  aidatları  sayesinde  geçtiğimiz  yılki  sıkıntıları  yaşamamak  ve  ülkemizi,  ilimiz  ve  bu  güzel 
ilçemizi,  Avrupa  kupalarında  başarı  ile  temsil  edeceğimize  olan  inancımız 
tamdır.  Bu  zorlu  mücadelemizde  sizlerle  beraber 


olmak  ve  desteğinizle  beraber  yeni  başarılara  imza 
atmak  istiyoruz. 

Sevgili  Taşovalılar 
Hentbol  spor  kulübü  Türkiye'yi  Avrupa  kupalarında  temsil  etmenin  haklı 
gururunu  yaşamaktadır. 
Bu  gurur  bütün  Taşovalı 
hemşerilerimize  aittir. 

Bu  güzide  takımımızı 
ayakta  tutabilmek  adına 
başlatmış  bulunduğumuz 
"  Hedef  Bin  bir  Üye"  kampanyasına  göstereceğiniz 
ilgi  ve  desteğe  şimdiden 
çok  teşekkür  ediyoruz. 

Geçtiğimiz  sezonda 
ve  bu  sezon  başlangıcında 
bizimle  beraber  zorlukları 
aşma  iradesi  gösteren  belediye  başkanımız  Bayram 
Öztürk  ve  desteklerini  esirgemeyen  tüm  dostlarımıza  şükranlarımızı  sunuyorum"  dedi. 


Taşova  Hentbol’dan 
yeni  sezon  çalışmaları 


Taşova  Hentbol'ün 
Transfer  çalışmaları 


Taşova  Hentbol  Spor 
Kulübü  Başkanı  Ömer  Sayar  yeni  sezonda  hem  ligde  hem  de  Avrupa  kupalarında  başarılı  olmak  için 
güçlü  kadro  kurma  çalışmalarına  devam  ettiklerini  söyledi. 

Hentbol  Erkekler  Süper  Lig  ekiplerinden  Taşova  Hentbol  Maros  Balaz  ile  tekrar  anlaştıklarını  ve 
önümüzdeki  sezon  takımda  kalacağını  söyledi. 

Kulüp  Başkanı  Ömer 
Sayar  "Takım  olarak  süper 
ligde  mücadele  ettiğimiz 


ikinci  sezonumuzda  ülkemizi  Avrupa  kupalarında 
temsil  etme  hakkını  elde 
ettik. 

Hem  ligde  hem  de  Avrupa  kupalarında  başarılı 
olmak  için  güçlü  bir  kadro 
kurma  çalışmalarına  devam  ediyoruz. 

Takımımızda  geçtiğimiz  sezon  forma  giymeye  başlayan  ve  transfer  döneminin  en  çok  konuşulan  isimlerden  olan 
Maros  Balaz  ile  tekrar 
anlaşmaya  vardık"  dedi. 


Taşova  Hentbol  Spor 
Kulübü  Başkanı  Ömer 
Sayar  yeni  sezonda  hem 
ligde  hem  de  Avrupa  kupalarında  başarılı  olmak 
için  güçlü  kadro  kurma  çalışmalarına  devam  ettiklerini  söyledi. 

Hentbol  Erkekler  Süper  Lig  ekiplerinden  Taşova  Hentbol  milli  oyuncu 
Muhammet  Niyazi  Bozkurt  ile  tekrar  anlaştıklarını  ve  önümüzdeki  sezon  takımda  kalacağını 
söyledi. 

Kulüp  Başkanı  Ömer 


Sayar  "Takım  olarak 
geçtiğimiz  yılkı  başarımızı 
tekrarlamak  ve  bu  sezon 
Avrupa  kupalarında  mücadele  edecek  olmamız 
nedeni  ile  güçlü  bir  kadro 
kurma  çalışmalarına 
başladık. 

Takımımızda  üç 
sezondur  forma  giyen 
Milli  takım  kadrosunda  da 
bulan  oyuncularımızdan 
olan  sol  oyun  kurucumuz 
Muhammet  Niyazi  Bozkurt  ile  tekrar  anlaşmaya  vardık"  dedi. 


YEŞİLIRMAK  EMLAK 


Birol  Torun 


ARSA-DAIRE 

İŞYERİ-TARLA 

BAHÇE 

Kiralama-Alım-Satı 

Temelden  çatıya 

inşaat  yapımı 

Tel:  0546  817  57  07 
0532  636  40  52 
Eski  Belediye  Binası  altı 
TAŞOVA 


/  AR» 
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TARLA 

BAHÇE 

KİRALAMA 


UIM-UTIM 


Hak  yerini  buldu 


İlçemiz  okullarında  İlçe 
Milli  Eğitim  Müdürlüğünce 
son  yıllarda  Türk  Eğitim  Sen 
sendikasına  üye  öğretmenlere  yönelik  yapılan  haksız 
uygulamalarından  biri  daha 
yargıdan  döndü. 

2015  Kasım  ayında  il¬ 


çemiz  Süleyman  Bursalı  Mesleki  ve  Teknik  Anadolu  Lisesi 
başarılı  öğretmenlerinden 
Nurettin  Alan  hakkında  açılan 
haksız  bir  soruşturma  sonucu 
bu  okuldaki  görevinden  alınarak  Göynücek  70.  Yıl  Sağlık 
Meslek  Lisesi'ne  atanmıştı. 
Başarılı  öğretmen  Nurettin 
Alan  bu  atamanın  siyasi  olduğunu  ve  kendisine  haksızlık 
yapıldığını  düşünerek  yargıya 
başvurmuştu.  Samsun  İdare 
Mahkemesi  yapılan  bu  atamanın  hukuka  uygun  olmadığına  kara  verdi. 

Öğretmen  Nurettin  Alan 
20  Haziran  2016  Pazartesi 
itibari  ile  eski  okulunda  göre 
başlamış  olup,  yeni  görevinde 
başarılarının  devamını  dileriz. 


San’dan  yedinci 
geleneksel  iftar 
yemeği 


|  Te*ro 


7.  Çe/enekse!  iftar  Etkinliğimize, 
Teşriflerinizden  Onur  'Duyarım. 


cvrs 


Mehmet  SARI 

MS  Şirketler  Topluluğu 
Yönetim  Kurulu  Boşkorv 

Program: 

Açılış  •  Kuran-i  Kerim  Tilaveti  •  İlahiler  • 
Sema  Gösterisi  -  Protokol  Konuşmaları 

30  Haziran  01 

TAŞOVA  «SFVTÎİUI 


Bu  yıl  7.si  düzenlenecek 
olan  Geleneksel  Mehmet  Sarı 
iftarlarının  ilki  30  Haziran 
2016  Perşembe  günü  ilçe 
meydanı  (eski  dene  pazarı) 
yapılacak. 

Sarı,  İkinci  iftarını  doğduğu  köy  olan  Uluköy'de  1 
Temmuz  2016  Cuma  günü 


gerçekleştirecek. 

İftar  programı  Vatan 
TV'den  canlı  yayınlanacak  olup  ayrıca  Kuran-ı  Kerim  tilaveti,  ilahiler  ve  semazen 
gösterileri  yer  alacak. 

İş  adamı  Mehmet  Sarı 
Tüm  Taşovalıları  iftar  programına  davet  etti. 


SATILIK 

DAİRELER 

Cumhuriyet  Mahallesi 
Kıble  Sokakta  bahçe 
içerisinde  dojjalgadı 
daireler  satılıktır 

MÜRACAAT: 

0505  786  05  05 


